
 

 

Vrijdag 27 september is de laatste werkdag van dokter 
Plasmans bij huisartsenpraktijk Hellendaal 

U bent van harte uitgenodigd om op deze dag tussen 11.00 
en 17.00 uur langs te komen om persoonlijk afscheid te 

nemen van dokter Plasmans 
 

De praktijk blijft deze dag open voor patiëntenzorg. 
 

Wij houden niet bij wie wanneer komt, dus het kan zijn dat u enige tijd de tijd hebt 
om Westlands bij te praten met uw buren in de rij. 

 

Persoonlijke groet van dokter Plasmans: 
 

Bedankt dat ik 31 jaar en een maand huisarts voor u mocht zijn. 
 

In deze periode heb ik u, de Westlander, mogen ervaren als recht door zee, mensen 
waarmee je goed “medische“ zaken kunt uitwerken en die je advies en visie 

opvolgen. 
 

Terugkijkend was dit een indrukwekkend mooie periode in mijn leven en ik dank u, de 
patiënten voor de persoonlijke samenwerking, het ondersteunend personeel en mijn 

collega’s van Hellendaal voor hun geduld, betrouwbaarheid, professionele 
samenwerking en vooral ook gezelligheid. 

 
Mijn werk als huisarts bij Hellendaal stopt, maar ik ga nog wel door met het 

verrichten van vasectomieën. 
 

Mocht u het overwegen, een persoonlijk aandenken of geste is van harte welkom. 
Een gift of donatie aan de stichting Jade zou ook heel passend zijn. 

 
Veel heb ik mogen geven maar ook veel gekregen. Het wordt nu tijd voor een ander 

leven met mijn partner en kinderen. 
 

Vriendelijke groet van dr. Plasmans en Houdoe! 


